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Als rechterhand van filmmaker Sunny Bergman en producer van de film Sletvrees is student

Roos van Ees niet te beroerd om zelf ook een boekje open te doen over haar seksleven. Alles

voor de goede zaak. ‘De angst om slet genoemd te worden beinvloedt je handelen als vrouw.’

tekst Harmen van der Meulen / foto’s Fred van Diem

e moet het maar durven: voor een volle

bioscoopzaal achter een microfoon gaan

staan en vertellen dat je met 33 mensen

naar bed bent geweest. En dat niet alleen,

wijsbegeertestudent Roos van Ees zette dit

getal ook op Twitter, om het goede voorbeeld te
geven. Als researcher en producer van Slet-
vrees, de nieuwe film (en het boek) van Sunny
Bergman (onder andere bekend van Beperkt
houdbaar), spoort ze mensen aan om op Twit-
ter te vertellen met hoeveel mensen ze het bed
hebben gedeeld, om zo ‘de schaamte voorbij te
gaan’ En als je dat van anderen vraagt, dan moet
je ook zelf met de billen bloot durven, is het idee
van Van Ees. Dus zit ze zelf ook in de film, in
een fragment opgenomen in het tentje waarin
ook de mensen die zij zelf op straat rekruteerde
werden geinterviewd. Hierin vertelt ze dat ze
als ze masturbeert weleens opgewonden raakt
van de gedachte aan haar lichaam in andermans
ogen; hoe ze opgewonden kan raken van het
idee begeerd te worden. Het is nu eenmaal een
intiem, persoonlijk onderwerp, seksualiteit, en
dan moet je je als filmmaker ook zelf kwetsbaar
durven opstellen, daar zijn Bergman en Van Ees
het over eens.

Dat is ook wat Van Ees deed in haar film De BV
IK uit 2011, die ze maakte met VPRO-regisseur
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Hansje Quartel. Eerst was het niet het plan dat
ze zelf in de film zou voorkomen, vertelt Van
Ees aan de keukentafel van haar zojuist betrok-
ken appartement op het Realeneiland. ‘Tk ben
wel gaan zoeken, maar toen dacht ik: ik ben nu
op zoek naar iemand die met dezelfde dingen
kampt als ik en die ga ik er dan straks van
overtuigen dat het goed is om je zo kwetsbaar
op te stellen, terwijl ik het zelf niet durf’ Dus
deed ze het wel zelf, en zien we haar onder meer

‘Het idee heerst dat
vrouwelijke lust niet
belangrifk is’

in gesprek met een quarterlifecoach, aan wie ze
vertelt: Tk ben heel bang om anderen en mezelf
teleur te stellen” Later in het gesprek met de
coach blijkt waarom, als Van Ees geémotioneerd
zegt: ‘Tk denk gewoon dat ik dan niet goed
genoeg ben voor andere mensen!

Toch was ze er ten tijde van De BV IK al een
stuk beter aan toe dan rond haar dertiende.
Toen had ze zo veel last van faalangst dat ze niet
meer naar school durfde. ‘Het begon allemaal
met heel grote onzekerheid, die erin resulteerde
dat ik obsessief ging leren. Maar dan durfde

ik toch vaak de volgende dag niet naar school.
Of tijdens mijn proefwerk, als ik dan wel ging,
raakte ik in paniek, of viel ik flauw, of moest ik
overgeven. Nu kan ze erom lachen, maar in die
tijd zag ze zich genoodzaakt voltijd in therapie
te gaan. ‘Het stapelde zich op, totdat ik ook heel
depressief werd!

Vijf dagen in de week volgt Van Ees groeps-
therapie, en op de aan de therapie verbonden
school doet ze haar tweede jaar opnieuw. Ze
blijkt een gedreven cliént. ‘Tk dacht: ik ben hier
om aan mezelf te werken, ik wil hier sterker
uitkomen’ Ondertussen is ze al volop bezig met
haar rehabilitatie. ‘Er was geen Grieks en Latijn
op die school, dus thuis had ik een privédocent
om dat bij te houden. Maar haar beoogde te-
rugkeer naar het Gymnasium Haganum in Den
Haag gaat niet door, haar therapeuten vinden
het geen goed idee. Na een blik in de scholen-
gids van Elsevier kiest ze voor christelijk college
De Populier. Het blijkt geen gelukstreffer, er is
veel groepsvorming en Van Ees wordt gepest
omdat haar moeder lesbisch is. Het liefst wil ze
gelijk overstappen naar het Haags Montessori
Lyceum, maar dat zit vol, en ze moet het jaar
op De Populier afmaken. Tk vond niet veel aan-
sluiting. Ook wel denk ik omdat ik uit therapie
kwam en ik dus heel erg met allerlei dingen van
mezelf geconfronteerd was en over dingen had
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nagedacht, waar de mensen die daar op school
zaten nog niet mee bezig waren geweest.
Omdat ze het niet naar haar zin heeft op school,
besluit Van Ees dan maar veel dingen naast
school te gaan doen, zoals de Nationale Jeugd-
raad en vrijwilligen op filmfestivals. ‘Dat beviel
heel goed, omdat ik merkte dat mijn zelfwaar-

dering daardoor minder verweven raakte met
mijn schoolprestaties” Dus houdt ze dat vol, ook
nadat ze alsnog overstapt naar het Montessori.
Ze loopt onder andere stage bij het ministerie
van OWC, en zet haar eerste stapjes in tv-land:
‘Tk had een public speaking-wedstrijd van de
BBC gewonnen en ik werd geinterviewd door de

tv-zender Het Gesprek. Dat klikte heel goed en
toen ben ik daar stage gaan lopen. Dat was voor
het eerst dat ik dacht: hé, misschien past media
wel bij me!

Intussen is Van Ees zeventien en schrijft ze een
brief aan schrijver en presentator Adriaan van
Dis. ‘Een handgeschreven brief, ik heb geen idee
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meer wat er in stond. Van Dis is enthousiast en

regelt een afspraak voor haar met de hoofdre-
dactie van de VPRO, en na een tijdje ‘dingetjes
hier en daar’ gedaan te hebben, wordt ze redac-
teur bij een programma van Felix Rottenberg,
en mag ze De BV IK maken. Sunny Bergman
ziet die film en is onder de indruk. Op de
nieuwjaarsborrel van de VPRO raken ze aan de
praat, en Van Ees kan aan de slag als researcher
voor Sletvrees.

Sletvrees, de term spreekt tot de verbeelding,
maar wat is het eigenlijk? ‘Dat je bang bent om
slet genoemd te worden, en dat dat je handelen
als vrouw beinvloedt. We zijn begonnen met de
vraag, vijftig jaar na de seksuele revolutie, zijn

FoliaMagazine

vrouwen nu seksueel vrij? En sletvrees is iets dat
je vrijheid beperkt. Dat zit ook in heel kleine
dingetjes. Dat je als meisje niet zo snel een
condoom uit je tas durft te halen, want dan ben
je er van uitgegaan dat je misschien naar bed
zou gaan met die persoon, dus dan ben je toch
een beetje een slet. Of dat je niet goed durft aan
te geven in bed dat je weet wat je wilt. Bang zijn
voor het oordeel van anderen bemoeilijkt het
plezier hebben tijdens seks.

Maar dat niet alleen, ook de angst voor de sek-
sueel vrije vrouw is sletvrees, wat voortkomt uit
het idee dat vrouwelijke lust niet normaal is. Of
het idee dat vrouwelijke opwinding niet belang-
rijk is. ‘Tk denk dat er best weinig aandacht is
voor hoe meisjes erachter kunnen komen wat ze

lekker vinden. In bijna alle voorlichtingsblaadjes
staat bijvoorbeeld: als je niet helemaal nat bent,
dan gebruik je glijmiddel. Terwijl als je niet nat
genoeg bent, ben je eigenlijk niet opgewonden
genoeg. Wat die blaadjes dus eigenlijk zeggen
tegen meisjes, is dat het belangrijk is dat je wel
gepenetreerd kunt worden, in plaats van dat er
genoeg aandacht wordt besteed aan het feit dat
jij opgewonden raakt!

Voor Van Ees zelf fungeerde porno vroeger

als voorlichtingsmateriaal. ‘Tk keek porno om
beter te weten wat te doen, maar ging daardoor
seks als een prestatie zien, omdat ik een beeld
voorgespiegeld kreeg van hoe het zou moeten.
Mijn eerste keer wilde ik dan ook absoluut niet



dat het met iemand was om wie ik heel veel gaf.
Omdat ik dacht: ik wil niet afgaan voor iemand
die ik heel leuk vind. Dus sprak ze op haar
zestiende af met een Mexicaanse jongen die ze
op Rock Werchter had ontmoet, de dag voordat
hij voorgoed terug zou keren naar Mexico. ‘Tk
zou hem nooit meer zien. Dus hoefde ik niet
heel goed te zijn en kon ik het gewoon laten
gebeuren. En zo was het ook een beetje: er werd
met me gevreeén,

Zelf heeft Van Ees sinds haar eerste keer zeker
last gehad van sletvrees, in verscheidene opzich-
ten. ‘Tk doe het wel, casual seks hebben, maar

ik wil nooit dat andere mensen het weten. Ja,
Sunny weet alles van mijn seksleven. Maar als
mensen mij vragen, ben je met die persoon naar

bed geweest? Dan zeg ik bijna altijd: “Nee, dat is
gewoon een goede vriend.” Terwijl dat niet altijd
zo is. Nou ja, het is wel een vriend, maar met wie
ik misschien heus weleens naar bed ben geweest.
In het boek Sletvrees beschrijft Bergman hoe
Van Ees haar vertelt dat ze verkracht is door
haar beste vriend. Een aangrijpend verhaal, en
in meerdere opzichten illustratief voor waar
sletvrees toe kan leiden. ‘Hij trok steeds mijn
pyjamabroek naar beneden en dan trok ik hem
weer omhoog. Hij bleef voortdurend in mijn oor

‘Sletvrees beperkt je
vrijheid als vrouw’

fluisteren: “Doe niet zo moeilijk. Je weet dat je
het wilt. Doe niet moeilijk.” (...) ‘De volgende dag
belde zijn zus me op. Ze was heel boos op me. “Je
was altijd al heel vrij met hem,” zei ze. “Dan krijg
je dit soort dingen.” (Sletvrees, pagina 310/311)
Van Ees: ‘Een tijdje terug waren er foto’s van
vrouwen die hadden opgeschreven wat hun
verkrachter tegen hen had gezegd. Dat was zo
vaak een variatie van de zin “Je weet dat je het
wilt” En dat is denk ik ook een gevolg van slet-
vrees. Omdat je niet je lust zou mogen uiten als
meisje, omdat een “makkelijke” vrouw minder
waarde heeft doe je dat niet, en speel je hard fo
get. Daardoor kan hij rechtvaardigen voor zich-
zelf: een nee is alleen maar omdat dat sociaal
wenselijk is, niet omdat het is wat ze echt wil;
haar nee is een ja in potentie. En wat zijn zus
zei: dat jij hebt besloten dat je het niet wilde, dat
strookt niet met je gedrag van daarvoor. Dus ik
kan niet te losjes met iemand zijn, want dat zou
betekenen dat ik altijd seks wil? Zo van, de man
wil altijd wel seks, dus moet je hem als vrouw
niet te veel in verleiding brengen?’

Het is een gedachte die strookt met de ideeén
over mannelijkheid en vrouwelijkheid in
boeken van schrijvers als John Gray (Mannen
komen van Mars, vrouwen komen van Venus),
die ook voorkomt in de film, en Simon Baron
Cohen (The Essential Difference). ‘Als je Cohen
leest, die schrijft bijna dat de tiberman een
autistische man is die helemaal selffocused is: die

is niet erg empathisch, best wel agressief en hij
heeft heel veel zin in seks. Nou, waar kom je dan
op uit? Dat vind ik heel bezwaarlijk, dat dit het
hokje is waar je als je mannelijk wilt zijn in zou
moeten vallen’

Liever zou ze een bredere definitie zien wat
mannelijk, vrouwelijk en sexy is. “Vaak als je zegt
dat je niet zo veel hebt met dat hele verschil-
denken dan zeggen mensen: “Wil je dan dat

we allemaal hetzelfde zijn? Die verschillen zijn
er toch, we moeten ze toch accepteren?” Maar
ik ben juist voor erkenning van meer verschil,
namelijk de verschillen tussen al die indivi-
duen. En sowieso vind ik het een kulargument.
Daarom ben ik filosoof, en Sunny trouwens ook
van achtergrond, om de status quo niet aan te
nemen voor wat hij nu is en als rechtvaardiging
te zien voor dat het ook zo zou moeten zijn’

En dus pleiten Van Ees en Bergman voor een
bredere benadering van wat een vrouw sexy
maakt: ‘Sexy zijn wordt bij vrouwen tegenwoor-
dig heel erg gekoppeld aan uiterlijk en dat is
problematisch, omdat vrouwen daardoor vaak
in bed bezig zijn met hun uiterlijk, wat toch
afleidt van je opwinding. Terwijl ik denk dat
sexy zijn veel meer een eigen kracht zou moeten
zijn: in plaats van van buiten naar binnen, van
binnen naar buiten. Dat vind ik heel mooi in de
film, dat een meisje zegt: “I feel sexy when I have
good words.” Dat vind ik heel herkenbaar, wan-
neer je precies goed kunt verwoorden wat je wilt
zeggen, dat je je dan heel sexy voelt. lll

Stetvrees, 14 november 2013, 20.55 uur, Nederland
3. Het boek Sletvrees: Inzoomen op uiterlik, seks en
cultuur van Sunny Bergman ligt nu in de boekhandel.
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